
Mariaparochie in 
Buggenhout-Lebbeke

(Buggenhout, Denderbelle, Lebbeke, 
Opdorp, Opstal, Wieze) 

Waar, wanneer en hoe kan uw kind ingeschreven 
worden?

We nodigen alle ouders uit van onze parochie in 
Buggenhout-Lebbeke naar een contactavond.  
We geven een korte info over de aanpak, hoe u
kunt inschrijven en op welke wijze u dient deel te
nemen aan de interparochiale vormselcatechese.

We zijn ook bereid om op al uw vragen te
antwoorden.

Uw aanwezigheid op de avond wordt 
geapprecieerd door de vele vrijwilligers die zich 
inzetten voor een goede vormselvoorbereiding.

Als ouder meewerken?

We appreciëren alle hulp en medewerking. Mocht
u af en toe tijd vinden om te helpen bij een korter
of langer engagement dan bent u zeker welkom in
de ploeg van de vrijwilligers. Vele handen maken
het werk licht in de vormselcatechese. De
contactpersoon zal u graag te woord staan.

www.parochiebuggenhoutlebbeke.be
Mariaparochie in Buggenhout - Lebbeke

Wil je alles weten over de inschrijving en 
de voorbereiding van het vormsel in 2023 ? 

De avonden over de catechese en 
vormselinschrijving brengen op beide 
momenten dezelfde info. U komt waar 
het voor u best uitkomt en bij voorkeur 
op de plaats waar u woont. 

Denderbelle
Lebbeke
Wieze

13 juni 2022 om 20u – 21u
in de kerk van Lebbeke

Contactpersoon:
Denderbelle – Lebbeke - Wieze: 
Katleen De Wolf – 0474 60 70 96

Buggenhout
Opdorp
Opstal

21 juni 2022 om om 20u – 21u
in de kerk van Buggenhout

Contactpersoon:
Buggenhout – Opdorp - Opstal: 
Tina Blommaert– 052 33 39 45



Willen jullie graag dat jullie meisje of jongen
volgend jaar gevormd wordt? Dan moet jullie kind
daarvoor ingeschreven worden.
Het is dus niet omdat hij of zij nu 10 of 11 jaar
geworden is, of op school in de zesde klas zit, dat
het vormsel volgend jaar een automatisch
gebeuren of een vanzelfsprekend feest is.

Het vormsel is immers ‘geen verplichting’, maar
wel een vrije keuze! Wij doen daarom graag een
beroep op jullie verantwoordelijkheid.
Deze folder kan jullie alvast helpen om een
beslissing te nemen waar jullie helemaal achter
staan.

Wat betekent het vormsel eigenlijk?
De vormselviering bevestigt dat God jullie kind
graag ziet. Gods geest en inspiratie maakt mensen
sterk om mee te bouwen aan een wereld naar Zijn
hart: een wereld van liefde, vrede en
gerechtigheid voor alle mensen.
Jullie kind wordt op die dag bevestigd in zijn of
haar keuze om te behoren tot de vriendengroep
van Jezus, de kerkgemeenschap.

Het Vormsel is dus geen eindpunt, maar een
groeimoment in hun geloofsleven.
Willen jullie samen met jullie kind meestappen in
ons vormselavontuur, kijk dan nu op de keerzijde
waar de infodatum en plaats te vinden zijn.

Hartelijke groeten van alle medewerkers van de
parochie in Buggenhout-Lebbeke!

Goed om weten !
• We rekenen op een 100% inzet van ouders en
kinderen.

• Bij de inschrijving zal je gevraagd worden: de
datum waarop en de plaats waar uw kind gedoopt
werd (staat gewoonlijk in het trouwboekje) en het
adres ten tijde van het doopsel met eventueel de
naam van de parochie waar je op dat moment
woonde.

• Bij de inschrijving zal er een financiële bijdrage
gevraagd worden.

Waarom kiezen voor vormselcatechese?
Wanneer jullie meisje of jongen gedoopt werd,
hebben jullie daarmee de wens uitgedrukt dat zij
of hij zou opgroeien in het spoor van Jezus. Nu
komen jullie voor een nieuwe keuze te staan:
willen wij samen verder groeien in geloof en
ontdekken wat Jezus’ boodschap vandaag voor
ons kan betekenen?

Het is hierbij heel belangrijk dat jullie meisje of
jongen ook ‘zelf’ en ‘mee’ kiest voor de
vormselcatechese.

Wat houdt deze voorbereidingsperiode in?
Gedurende enkele bijeenkomsten en vieringen
groeien we samen in geloof en maken we dieper
kennis met Jezus. Wij leren gevoelig worden voor
tekenen en sporen van Gods aanwezigheid in deze
wereld.

Wij ervaren hoe mensen nadenken over de Bijbel
en diens boodschap van Gods liefde voor iedere
mens. Wij ontdekken de aandacht, de inzet en de
zorg van christenen voor kwetsbare mensen.


